4e advent 24-12-2023

Gemeente van Christus,

Laat de Heer uw vreugde blijven;

Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.

De Heer is nabij.

Prachtige woorden uit de Filippenzenbrief, waaruit we de afgelopen adventszondagen hebben
gelezen. Laat de Heer uw vreugde blijven! Een aanzegging, een merkwaardige imperatief. Met nog
een extra aansporing: Wees altijd verheugd. In de liturgie worden we als het ware een moment
ontvoerd uit ons lieve leventje, uit de gang der dingen en wij worden vermaand tot blijdschap, want
de Heer is nabij. Een paar weken terug stelde, een wat meer ‘evangelisch’ georiénteerde collega, de
vraag, ‘waar is de vreugde in de kerk?’ Er ontspon zich een mooi evenwichtig gesprek, onze zorgen
mogen er toch ook zijn, pijn en verdriet en hopeloosheid mogen toch een plek hebben, ware troost is
toch ‘afgrond roept tot afgrond’ en opgelegde vreugde werkt verstikkend. Het was een mooi
collegiaal en pastoraal gesprek. Tegelijk hoor ik ook de oproep in de Filippenzenbrief ‘Gaudete!’
Verheug je! Ons bestaan — met alles erop en eraan — wordt in de liturgie er uitgetild en in de het licht
geplaatst van de nabijheid. Vier het, zing het en proef het er ligt een vreugdevolle glans over het
bestaan. Er wordt een toon tussen mensen hoorbaar van liefde en vriendschap. Het ritselt, het
fluistert, ‘de Heer is nabij!’

En dan te bedenken dat deze brief gericht aan de gemeente te Filippi - ik heb het al eerde gezegd -
door Paulus geschreven is uit de gevangenis. Dit is gevangenisliteratuur. Dit zijn woorden uit de
kerker. Dit zijn woorden uit het opgesloten leven, hij kan geen kant uit, en toch, of misschien juist
verheug je! De Heer is nabij.

Voor Maria is het wel heel dichtbij, die nabijheid. Misschien te dichtbij. Wat een juweel van een
verhaal, over de ontmoeting van de engel Gabriél, een boodschapper van God, met Mirjam. De
boodschapper spreekt profetische taal, hij heeft het over begenadigd zijn, over de geboorte van een
mens, met koninklijke allure, zoon van allerhoogste, op de troon van David. En aan de andere kant,
Mirjam, Maria, die zich bij deze grote woorden afvraagt, wat heeft dit te betekenen en hoe zal dit
geschieden? Het is eigenlijk een heel intieme ontmoeting, een moment van aanraking, waardoor er
iets in beweging komt, waardoor het leven een onverwachte wending neemt. De kerkelijke traditie
heeft aan dit verhaal een aparte feestdag gewijd, het feest van de annunciatie, Maria boodschap,
precies negen maanden voor de geboorte van Jezus. Maria boodschap, weest gegroet Maria,
begenadigde, want nooit zal krachteloos zijn een Woord dat van God komt. En dat laatste blijft haken,
woorden van God die niet krachteloos zijn, maar woorden die oproepen wat zij beloven, woorden die
geschiedenis maken, woorden die wonderen tot stand brengen.

Er is en lange en rijke geschiedenis van verbeelding van de annunciatie, dit verhaal spreekt zeer tot de
verbeelding. We kennen allemaal de iconografie, Maria, zittend, met een afwachtende timide
houding. Het is duidelijk, zij is groot in haar dienende gestalte. God kiest Maria om in de wereld
binnen te treden om mens te worden. Daar komt geen man bij kijken, geen menselijk potentie speelt
hier een rol. Deze Maria is groot en heilig, zij werkt met haar nederige toestemming mee aan Gods
verlossende werk. Ik vond op de onvolprezen website Artway een intrigerende annunciatie van
Alfonso Arana een kunstenaar uit Puerto Rico. De engel ontsluiert Maria. Een mooi beeld, de sluier
wordt weggenomen de sluier als de doorgang naar heilige wordt opzij geschoven. In Maria wordt de
sluier weggenomen die ons scheidt van de Eeuwige. Door dwars door de afscheiding tussen hemel en
aarde heen te breken. Maria, zij is ons ten voorbeeld, zij is groot in haar nederigheid, zij symboliseert
het heilige van de mens die wandelt met God. In haar groeit het kind van Gods welbehagen, zij
bewaart het geheim van Gods aanwezigheid en dat geheim moeten we koesteren, voor dat geheim
moeten we buigen, dat geheim moeten we hooghouden. Tegelijk is er de ontsluiering, het vreemde,
je valt op je knieén het overkomt je, je raakt erdoor in de war. Je valt er door van je geloof, je wilt het
niet, je wilt gewoon zondags naar de kerk, je wilt geen gedoe, je vroomheid maakt een afwerend
gebaar, ik geloof wel, maar kom mij niet te na.



Maria als een heilige, groots in haar nederigheid, een goddelijk geheim dat we moeten koesteren,
Emmanuel, God met ons. Maar ook Maria, beeld van een mens aangeraakt door God, Maria’s geloof
doet er eigenlijk niet toe, God gelooft in haar, Gods geloof in Maria maakt haar groot.

Ik keer nog even terug naar de brief. Op deze 4e zondag van Advent met vanavond de vigilie van het
hoogfeest van de geboorte van de Heer Jezus Christus lees ik de brief als een kerstwens.

Ten slotte, broeders en zusters,

laat u leiden door al wat waar is,

al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is,

kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient.

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien.

Dan zal de God van de vrede met u zijn.

Eigenlijk een prachtig kerstwens om te midden van al wat is te zoeken en je te laten leiden

door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is.

En misschien ga je dan ook zingen, als Mirjam.

Zij zingt haar magnificat:

"Mijn ziel maakt groot de Heer"

"machthebbers stoot hij van tronen

arme en kleine mensen maakt hij groot”

Zij zingt dit lied alsof het al zo ver is. Zij zingt een bevrijdingslied onder de macht van keizer, koning,
admiraal. Zij zingt een hoog-lied in haar lage staat. En wij, wij glimlachen, ach zo'n liedje, maar dat is
dan precies advent, de kleinen hebben een geheimzinnige kracht,

En daar zien we naar uit. Het is bijna kerst.

Amen.



